
 

wat als we de 6e juli op kamp vertrokken?  

Wat als de givers hele brave kindjes zijn?  

Wat als u zak met u ouders moet gemaakt worden en draagbaar moeten zijn? (mopje, je 

bent wel oud genoeg om die alleen te maken of toch niet?    ) 

Wat als we:  

- Slaapzak  

- Matje 

- Stapschoenen  

- Toilletgerief  

- Wa truien  

- Wa t-shirts  

- U gamel  

- U kleine rugzak  

- U zakmes  

- Kousen  

- Onderbroeken  

- Wa lange broeken  

- Wa korte broeken  

- U birkenstoks  

- Extra schoene 

- Nen 

keukenhandoek  

- Zwembad  

- Hangmat  

- Paintbalgeweren  

- Playstation 5  

- Royco soepjes  

- U tv  

- Das kapital van Karl Marx  

- Ben Weyst  

- U leukste juf of meester  

- 200 euro cash voor de leiding  

- 5 Grassprietjes  

Moeten meenemen.  

Wat al we ook nog wat praktische info hebben:  

- Grote rugzakken afzetten op het lokaal op 1 Juli tussen 11u en 13u. 

- Jullie worden verwacht aan station Gent Sint-Pieters om 8u. 

- Mee te nemen op de trein: lunchpakket en Drinken 



- Jullie keren terug aan in Gent Sint-Pieters 16 juli. 

- Bagage kan terug afgehaald worden 16 Juli tussen 17u en 19u. 

 

Wat al je ouders een brief willen schrijven?  

- Scouts Klauwaards Sint-Martinus 

- Naam + tak 

- Holzheim 65 4760 Büllingen 

Contact personen:  

- Silke: 0478351117 

- Cezar: 0472719533 

- Lotte: 0471670382 

Bij noodgevallen kan je de groepsleiding ook bellen 

- Eline: +32 469 10 22 13 

- Silke: +32 478 35 11 17 

- Zelie +32 495 26 54 43 

- Pjotr: +32 468 33 23 19 

 

Wat als wij er heel veel zin in hebben om op kamp te vertrekken en hopen dat jullie er ook 

zin in hebben!  

Zoentjes, knuffels en heel veel liefde 

jullie leiding  

 


